


Lieve klant,

Na 23 jaar de Eemstuin te hebben bestierd, gaat Isabel samen met Idse beginnen aan 
een nieuwe uitdaging. Ze worden de nieuwe tuinders van het Warmonderhof, de oplei-
ding voor biologisch dynamische landbouw. Zij laten de Eemstuin natuurlijk niet zomaar 
achter…

Even voorstellen, hoi, wij zijn Liz en Jouke. Samen gaan wij de uitdaging aan onze droom 
te realiseren: de Eemstuin overnemen! We gaan onze uiterste best doen om net zulke 
lekkere, levenskrachtige en eerlijke groenten te telen als Isabel en Idse. De Eemstuin 
gaat door en daar kunnen we hulp bij gebruiken. Wil jij ons helpen? 

Graag nodigen wij jullie uit om bij ons langs te komen op de Eemstuin op
zaterdag 27 en zondag 28 januari tussen 13:00u en 16:00u
om afscheid te nemen van Isabel en Idse en kennis te maken met Liz en Jouke.

Ja ik, ………………………….. ,
wil jullie graag helpen op de
volgende manier:

Mijn telefoon nummer is
…………………………………..
En je kunt me het best bereiken
op ……………………………….


