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DORPSHOES

Lutje Brussel

elke zaterdag dorpshuis 16.00-22.00
- inloop

elke donderdag dorpshuis vanaf 19.30
- biljarten

17 februari tolbert

- curlen

15 maart dorp vanaf 9.30
- oud papier

16 maart dorpsh/kerk 9.00

- NL doet

30 maart dorpsh/kerk 15.00

- opening foto-expositie Janny Wierenga

30 maart nicolaaskerk 19.30
- stille zaterdagdienst
30 maart dorpsh/kerk 20.15

- filmvoorstelling
31 maart/5 mei nicolaaskerk

- foto-expositie Janny Wierenga

1 april dorpshuis

- neuten schaiten/eieren zoeken

27 april dorpsh/kerk 10.00-17.00
- 'muziek voor de koning'

9 mei dorpshuis

- dauwtrappen en jeu de boules

11 mei nicolaaskerk 10.00-17.00
- Noord-Groninger Orgeldag

17 mei dorp vanaf 9.30

- oud papier

28 juni/ 25 juli nicolaaskerk
- expositie schilderijen Linda Smit

30 november dorpshuis
- Sinterklaas
24 december dorpshuis

- kerstmaaltijd

De kogel is door.... het dorpshuis

Op de jaarvergadering van 2 februari moest
door de leden van VDO een besluit worden ge-
nomen over het dorpshuis. Ad deed namens
SDO verslag van wat er het afgelopen jaar is
gebeurd en gedaan met betrekking hiermee. In
de vergadering werd lang gesproken over de
nooduitgang in de tussenmuur, "maar die si-
tuatie is nu eenmaal zoals ie is". De aanwezi-
gen kregen drie opties voorgelegd: kopen voor
één euro met alle lasten en lusten, huren van
de gemeente tegen kostprijs of geen dorpshuis
meer. Met grote meerderheid werd gekozen
voor de eerste optie. Na de koop wordt begon-
nen met het verduurzamen, waarvoor Martijn
al veel subsidie heeft binnengehaald: een nieu-
we glazen pui, zonnepanelen, isolatie en een
warmtepomp. Dick (Knol), Ad, Maaike en Jo-
hannes (Straat) gaan met de plannen aan de
slag. Ook de inrichting komt aan bod: wat is er
nodig om het dorpshuis gezelliger te maken?
Heb je ideeén (ook woeste ideeén zijn wel-
kom!), stuur ze voor 9 maart aan Maaike of
Ad. (maaike.v.s@kpnmail.nl/info@adprins.nl)

o - prusse) o
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Een nieuwe inwoner: Diana
In het appartement tussen de familie Straat/
Bergsma (Oldenzijlsterweg 31) en Witteveen
(33) aan de Oldenzijlsterweg (huisnummer?) is
een nieuwe inwoonster neergestreken, Diana
Huberts, een “jonge blom van 56”. Een hoop
mensen zullen inmiddels al kennis met haar
gemaakt hebben. Ze is ook al langer “gewor-
teld in deze grond” (Oosternieland, Uithuizer-
meeden). Zo kwam ze via via ook aan haar
huidige woning. In november gingen Maaike en
Liesbeth bij haar op bezoek: “Diana heeft een
. dochter die paard-
rijdt, of eigenlijk
paardspringt, en
daarmee is dit ook
één van haar hob-
by’s. Verder is ze
gek op breien, ha-
ken, steps, pila-
tes en thrillers. We
hebben uitgebreid
gesproken over de
' voors en tegens
van verschillende
schrijvers, dus als je een gespreksonderwerp
zoekt? Oh ja, en ze rijdt ook motor, dus ik denk
dat er nog meer contacten in het verschiet lig-
gen: Oldenzijl motordorp!” Diana werkt als ver-
pleegkundig specialist binnen de ouderenzorg
in Delfzijl, De Mieden (Uithuizermeeden) en bij
Noorderzorg. Na de opleiding tot verpleeg-
kundige heeft ze een specialisatie gedaan
waardoor ze ook enige medische handelingen
mag uitvoeren, zoals medicijnen voorschrijven
of een behandelplan opstellen. Een teken dat
ze van plan is om langer te in Oldenzijl te blij-
ven -altijd fijn- is het feit dat ze lid is geworden
van VDO en van de Hardrijderijvereniging.
Diana: welkom!

Mosselen en meer

De traditionele mosselmaaltijd in oktober viel
als gewoonlijk weer zeer in de smaak. Voor de
niet-mosseleters was er een verrassingsmenu.
Het was een aangename verrassing! Hoe het
gerecht heette, kon chef-kok Dick niet vertel-
len, maar hij was wel bereid het recept prijs te
geven. Wie een keer lekker wil eten, moet dit
absoluut eens proberen!

Ingrediénten: 400 gr rijst/500 gr kipfilet/5
eieren/200 gr spitskool fijngesneden/1 win-
terpeen/250 gr kastanjechampignons/200 gr
sugarsnaps/4 bosuitjes/1 rode ui/2 bolletjes
soloknoflook/1 rode peper/3 cm gember/4
eetlepels (el) milde tamari/4 el mirin/1 el ara-
chideolie/1 el dashipoeder/1Y> el geroos-
terd(e) sesamzaad/peper.

Bereidingswijze: 1.maak de rijst klaar met
wat zout/2.snijd de kipfilet in blokjes en be-
strooi ze met wat peper en zout/3.snipper de
rode ui/4.maal de knoflook samen met de ro-
de peper en gember fijn in de hakmolen van
de staafmixer/5.verwijder de steeltjes van de
kastanjechampignons en snijd de hoedjes in
plakjes/6.snijd de bosuitjes in ringetjes en de
winterpeen in blokjes/7.verhit een scheutje
arachideolie in de wok/8.breek de eieren en
roerbak deze in de olie/9.voeg de kipblokjes
toe en roerbak ze mee (hoeft nog niet hele-
maal gaar te zijn)/10.voeg de fijngemalen
rode peper, knoflook en gember toe, samen
met de rode ui en fruit even mee/11.doe de
spitskool erbij, de winterpeen, sugarsnaps,
bosuitjes en kastanjechampignons/12.giet
sesamolie, sojasaus en mirin erbij/13.voeg
het dashipoeder toe en
roerbak alles een paar
minuten/14. voeg de
rijst toe, samen met de
geroosterde sesamzaad-
jes en schep alles goed
door elkaar of geef de
rijst er (zoals Dick deed)
los bij in een bolletje
(fijn voor kleine eters!)/
15. Serveer direct.

Eet smakelijk!
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Sint Maarten

Ondanks het slechte weer werd er, tussen de
regendruppels door, toch met lampions gelopen
op 11 november. Jeanine kreeg onder andere
bezoek van Mette en Renze (foto). Aan de
Oldenzijlsterweg beten Ryan en zijn vriend het
spits af, gevolgd door de familie Visser/Kam-
minga en de familie Van Regteren.

Wie niet groot geworden is met de traditie van
Sint Maaren, zou dit festijn zo maar over het
hoofd kunnen zien. Gelukkig was er toen de
dorpstamtam en kon er nog wat uitgewisseld
worden op het gebied van traktaties. Traktaties
waarbij die ene heilige (Sint Maarten) alvast
vooruit liep op het feest van die andere heilige
(Sinterklaas) zodat er op twéé adressen werd
getrakteerd op kleine zakjes pepernoten. Het
ontlokte één van de lampionlopers de enthou-
siaste reactie: “Precies net zo’n zakje als bij die
andere mevrouw!” (Hoe zou dat nu toch ko-
men...) Gevolgd door een hartgrondig: “Lék-
ker!!” Dat zat dus wel goed. Zo bleven de
kwalificaties “Juffrouw Kikkerbil” en "“Bakker
Slokop” uit het aloude versje, gezongen bij een
dichte deur (Hier woont juffrouw Kikkerbil, die
ons nooit wat geven wil. Hier woont bakker
Slokop, die eet alles zelf op!) de vergeetachtige
dorpsgenoot bespaard. En de Sint-Maarten-
gastjes? Die werden door het pepernotenwin-
keltje van juffrouw Snoepzat behoed voor zure
ansjovisjes met knoflooksaus!

75

Op 28 oktober vierde Leo (van Meurs) zijn 75e
verjaardag. Hij wil graag iedereen bedanken
die dit mee heeft willen vieren: “Het is voor mij
een heel fijn feest geworden met de grote
‘Oldenzijlfamilie . Ook voor Kika was het zeer
geslaagd. Kika heeft maar liefst ruim € 750 bij

kunnen schrijven. Ook daar-
mee ben ik heel blij. Nog-
maals dank allemaal!" (Kika
was het goede doel waar-
voor Leo als cadeautip een
gift vroeg, m)

Hardrijderijvereniging Oldenzijl

De 94ste jaarvergadering werd goed bezocht.
Besloten werd om niet te wachten tot het
honderjarig bestaan over zes jaar, maar vol-
gend jaar alvast een lustrum te vieren, het 19e
alweer. De kas was vooreerst al goed gevuld
met bijna 840 euro, tot tevredenheid van de
kascommissie, die volgend jaar zal bestaan uit
Vera en Gerrit. Yolande vond haar eigen lus-
trum als voorzitter een goed moment om af te
treden.
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Garco neemt de voorzittershamer over, Yes vult
de gelederen aan. Of er deze winter ijs komt, is
natuurlijk afwachten, maar in ieder geval wordt
er weer gecurled in Tolbert (op 17 februari). De
eerste opgaven druppelden al staande de
vergadering binnen. De kinderen kunnen op 27
december schaatsen in Kardinge. De volgende
jaarvergadering is op 22 november 2024.

De tekst aan de wand van de schaatshal koén
niet toepasselijker zijn: plezier is het begin van
alle succes. En plezier hadden ze, de schaat-
sers. Nu het succes nog!

Concert koor Repete

Op vrijdag 15 december gaf het Groningse
koor Repete een kerstconcert in de Nicolaas-
kerk: een reis door de tijd en de wereld met
een originele interpretatie van het Engelse
“Festival of Lessons and Carols”. Daarnaast
zong het koor ook moderne kerstliederen. Al
voor half acht liepen de eerste bezoekers
binnen. En er kwamen meer. En ze bléven ko-
men. Op een bepaald moment zaten alle ban-
ken vol en moesten er zelfs stoelen worden
bijgezet, helemaal achter in het ronde gedeelte
(apsis) van de kerk. Compleet uitverkocht!

Maar wat was het de moeite waard! Samen
met hun begeleidingsband zetten de leden van
het koor, onder leiding van Peter van Dijk, een
bijzonder sfeervol concert neer, waarin de
muziek werd afgewisseld met lezingen uit het
kerstverhaal. Een impressie is te vinden op
Youtube: youtube.com/watch?v=VZ-GSoBgzec.

Kastanjes Dini en Albert Jan

In juli verscheen een berichtje in de Omme-
lander Courant over het kappen van drie kas-
tanjebomen aan de Dijkumerweg 3. Dat was
niet zonder reden. Dini: “De linkerboom op de
kop van het huis was erg ziek. We hebben door
vallende takken al veel schade gehad. Ook de
rechterboom was niet meer gezond. Het zou
sowieso niet lijken om alleen die te laten staan.
De solitaire boom was eveneens niet meer sta-
biel, mede door een blikseminslag lang gele-
den. Ze hebben gewoon hun tijd gehad, aldus
de experts.”

Urnenmuur

Op de VDO-jaarvergadering werd het al ge-
noemd: Leo (van Meurs) wil proberen op de
begraafplaats een urnenmuur geplaatst te
krijgen. Hij wil daarvoor graag steun van de
inwoners en zal een enquéte in het dorp ver-
spreiden met het verzoek die in te vullen. Het
formulier kan bij hem in de bus gedaan worden
(Oldenzijlsterweg 15) of hij komt 't zelf halen.

Werk aan het Balkje
Ineens verscheen er, op het oog midden in het
land, een dixie bij het balkje over de
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Meedstermaar. De brug, in eigendom van de
gemeente Het Hogeland, werd in oktober
geschilderd en was daarvoor tijdelijk gestremd.
In het weekend van 14 oktober werd het bord
al afgedraaid. Op de woensdag daaropvolgend
werden dixie en bord weer weggehaald. De
stremming vanwege de werkzaamheden, die
was voorzien tot en met 20 oktober was dus
lekker op tijd klaar. Dat is ook wel eens anders!

Kerstdiner zonder woorden
Nou vooruit, eentje dan: héérlijk!

Carbid

Toen bleek dat het
carbidschieten dit jaar
niet bij Klaas en Gea
kon, bleef lang ondui-
delijk waar het dan
wel zou gebeuren
deze keer. Maar Ol-
denzijl zou Oldenzijl
niet zijn als er geen
oplossing zou worden
gezocht en die kwam
er ook. Op 31 decem-
ber kon het hele
circus neerstrij-ken bij : g

de boerderij van de familie Straat/Bergsma. De
weergoden waren de carbidschieters niet direct
gunstig gezind, met harde wind en regen, maar
zo rond half twee klaarde het op en was er
zelfs weer blauwe lucht te zien! Helemaal
droog bleef het niet, maar dat mocht de pret
niet drukken. Mooie series schoten, teken van
meesterschap van het team! Ten huize van de
redactie was het dubbel genieten door de echo.
Het “volgemotiveerde” carbidteam, dat de zaak
goed had voorbereid, zorgde voor een ge-
slaagde middag.

Jaarvergadering VDO

De VDO-jaarvergadering op 2 februari werd
goed bezocht. Logisch, want er stond met de
mogelijke aankoop van het dorpshuis immers
een belangrijk punt op de agenda. Gelukkig
kent VDO niet zulke strenge regels als ooit het
"Onderlinge begrafenisfonds Oldenzijl". In hdn
reglement uit 1905 staat: "Leden welke niet ter
algemeene Vergadering aanwezig kunnen zijn
moeten hiervan kennisgeven aan het bestuur.
Bij overtreding hiervan wordt 50 cent boete
geheven.” Wie wél aanwezig was, viel met zijn
neus in de... taart! Mart Bakker trakteerde, om
nog even stil
te staan bij
het vertrek
naar Uithui-
zen van Van
der Maar, (vh
Lourens) in
maart  vorig
jaar.




Dealerschappan:

Hij deed dat ook met een powerpoint die een
korte terugblik liet zien. Een onverwacht, maar
memorabel intermezzo.

Al worden er dan bij VDO geen boetes geheven
op “no show”, toch wil de de penningmeester
(en hij natuurlijk niet alleen!) de leden van
VDO wel “in de bus laten blazen”. Door het
bestuur is besloten om de jaarlijkse contributie
te verhogen. In het vervolg betaalt ieder lid
boven de 16 jaar individueel tien euro. Jongere
leden betalen vijf euro. Op deze manier hoopt
het bestuur de prijzen in het dorpshuis laag te
kunnen houden. Albert Jan doet een dringende
oproep de contributie tijdig te betalen.
Misschien dat hij toch nog baat zou kunnen
hebben bij een ander voorschrift uit eerder
genoemd reglement: "De contributie moet
betaald worden op de jaarlijksche algemeene
vergadering. Degenen, die hieraan niet
voldoen, moeten 10 cts. ophaalloon betalen.
Zij die weigeren de contributie te betalen, zijn
van het lidmaatschap vervallen, en hebben
daarmede al de rechten verloren.” Dat moet je
toch niet willen! Gewoon op tijd betalen dus
maar. De uitgebreide notulen zijn binnenkort
terug te vinden op de site van Oldenzijl.

Joker
Tijdens de jaarvergadering werd als vanouds
de joker uitgedeeld. Nadat Erics naam een jaar
op het jokerbord had geprijkt, viel nu de eer
ten deel aan Leo (van Meurs). Leo wilde post
brengen naar de familie Witteveen. Omdat hij
zijn auto niet in P (parkeer-)stand had gezet,
maar deze nog in de N (neutraal-)stand stond,
ging de auto zéIf rollen. Hoewel Leo nog
pogingen deed de auto te stoppen, was daar
geen beginnen aan met een bak van 1700 kilo.

OL'NZIELSTER februari/maart 2024

Dus ging de auto de sloot in. Met behulp van
Yes, Bouke en Johannes kon de grote Volvo
(door een andere dorpsbewoner wel eens ver-
geleken met een moedergans en nu dus hele-
maal in haar element) met een trekker en een
vorkheftruck uit de sloot worden gered. De
schade bleef beperkt tot een vuile auto. En een
joker dus! Het ontlokte Leo de opmerking: “Ei-
genlijk ben ik wel trots dat ik die joker nu pas
heb.” Tja, always look at the bright side of life!

Brand in Vera’s container
Toen Jaap op 17 november op de Hommesweg
fietste, zag hij vlammen uit een container bij
Vera’s huis komen. Vera: “1k was zo dom om té
vroeg de as van de houtkachel in de grijze
container te gooien. En dan ook nog eens weg
te gaan voor een paar dagen.” Het lukte Jaap
niet om de container van de muur te schuiven.
Te heet. Gelukkig was buurman Arjan thuis.
Met Arjans brandblusser wisten ze de brand te
bedwingen, waarna ze de brandende resten in
de sloot schoven. Beter een goede buur dan
een verre vriend ging hier wel heel letterlijk op!
Y Het had heel an-
ders kunnen aflo-
pen. Vera was
dan ook erg blij
met het adequate
optreden van de
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Nog meer Hommesweg

De boerderij van Johannes en Inge aan de
Hommesweg moet worden versterkt. Ze
moeten tijde-
lijk het huis uit
en wonen zo-
lang in een
woonunit die op
het erf is ge-
plaatst. Al het
bouwverkeer

. moet over de
Hommesweg.

| Er werd begin
{ januari een
parkeerverbod

ingesteld (mét
wegsleeprege-

ling) en er werden rijplaten gelegd. Dat heeft
het hele dorp kunnen horen!

Tsjechische week op Het Hogeland

Van 24 t/m 28 april vindt in Het Hogeland een
muziekfestival plaats met als thema: "“De
Tsjechische week op het Hogeland”. Tijdens dit
festival kunnen inwoners kennismaken met de
kerken, de orgels en de rijke (orgel)cultuur.
Hoofdrol is weggelegd voor zes orgelstudenten
en docent Pavel (VIern;'/ van het Staatsconser-
vatorium uit Praag en studenten en docenten
van het Prins Claus Conservatorium uit Gronin-
gen, met een programma van concerten en
masterclasses in de Hogelandster kerken,
concerten, excursies en workshops, voor ieder-
een toegankelijk. Op zaterdag 27 april gonst de
hele gemeente van de (orgel)activiteiten onder
het motto “Muziek voor de Koning”. Er zijn
fietstochten langs kerken in samenwerking met
het Wierdenlandmuseum. Meer dan dertig ker-
ken zijn geopend. Ook de Nicolaaskerk is dan
natuurlijk van de partij. In overleg mag het
orgel bespeeld worden. In het dorpshuis kun-
nen bezoe-
kers terecht
om iets te eten
en/of te drin-
ken. Program-
ma: zie www.
orgelshogeland
.n/

Geurt, de expositie

Van 31 maart tot en met 5 mei exposeert
Janny Wierenga in de Nicolaaskerk foto's van
het leven en werk van Geurt. Janny: "In mijn
fotografie gaat het over de werkelijkheid. Veel-
al over mensen in hun eigen omgeving. Meest-
al werk ik langdurig aan een project. De situa-
ties kom ik toevallig tegen of ik krijg een tip
van iemand. De tip over Geurt kwam van een
inwoner van Oldenzijl: 'Je moet eens gaan fo-
tograferen bij Geurt van Dijk. Net iets voor
jou!" Vastleggen van zijn schilderijen vond ik
niet voldoende. Het ging erom: wie is de mens
Geurt en krijg ik die te zien! Dat was de uit-
daging. Veel fotograferen, veel selecteren, op-
nieuw beginnen... Dat leverde uiteindelijk de
beelden op voor deze expositie. Maar het is
nooit af, ik zie altijd wat nog beter kan. En dat
is de uitdaging om door te gaan."
www.jannywierenga.nl/

De opening van de expositie is op zaterdagmid-
dag 30 maart en begint in om 15.00 uur in het
dorpshuis. Alle inwoners van Oldenzijl zijn van
harte welkom.

Geurt, de film

Maar er gebeurt méér op 30 maart. Geurt heeft
jaren geleden een “Probeersel tot nachtboek”
gemaakt. De tekeningen uit deze verzameling
zijn in een film gecombineerd met muziek van
Richard Ayres en uitgevoerd door Orkest De
Ereprijs. Dat geheel is zaterdagavond 30 maart
te zien in de Nicolaaskerk (geprojecteerd op
het gewelf van het koor van de kerk!) Ook
daarvoor is iedereen uitgenodigd. We
verzamelen om 20.15 in het dorpshuis (in de
kerk is dan nog een dienst bezig!)
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Van daaruit gaan we naar de kerk voor de film.
Na afloop kan er in het dorpshuis nagepraat en
nageborreld worden. Mis dit niet!

Jimmy Dijk
In december 2023 werd oud-Oldenzijlster
Jimmy Dijk gekozen tot voorzitter van de SP-
fractie in de Tweede Kamer. Hij heeft veel
ervaring opgedaan in de gemeenteraad van
Groningen, als scholingsmedewerker bij de SP
en als lid van het partijbestuur. Maar ook leer-
de hij veel in de ploegendienst in de karton-
fabriek in Hoogkerk en tijdens de acties met
Groningers tegen de aardbevingsellende.
Jimmy ziet het als zijn missie om de politiek
een plek van de werkende klasse te maken:
“Een half jaar geleden werd ik benoemd tot
Kamerlid. Toen ik mijn vader (Cees, die nog
steeds in Oldenzijl woont, m) vroeg om daarbij
aanwezig te zijn, zei hij: 'De Tweede Kamer,
dat is toch geen plek voor mij?' Deze ene zin
zegt zoveel over
de afstand tussen
mensen en de po-
litiek. Ik ga alles
geven om ervoor
te zorgen dat dit
weer de plek van
mijn vader en
onze werkende
klasse wordt.”

Tot slot: Dick ving met zijn camera een regen-
boog boven de kerk. “Onder de kerk ligt de pot
met goud!”, aldus Dick. Was dat maar waar...

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl

Dick Knol voorzitter 06-24614068
Brigitte Donck secretaris 06-34550850
Albert Jan Geertjes penningmeester 06-55627134
Paul de Voigt lid 06-21860445
Eric Zijp lid 0595-434925

Bestuur Stichting Dorpshuis Oldenzijl

Ad Prins voorzitter 06-51789981
Martijn Platzer secretaris 06-26512635
Albert Jan Geertjes penningmeester 06-55627134
Arnelan Bugel lid 06-15224882
Dick Knol lid 06-24614068

Bestuur Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl

Koos Dijksterhuis voorzitter 0595-412238
Marja Spakman secretaris 0595-464327
Willie Dieterman penningmeester 06-13446601

Johannes Schollema lid 06-12958604

Colofon Ol'nzielster

redactie: Marja Spakman

telefoon: 0595-464327/06-30724508
mail: marja.spakman@planet.nl
Met bijdragen van:

Ad Prins Johannes Schollema

Leo van Meurs

Dini van der Woude
Gea Dijksterhuis
Maaike van Sinderen
Jeanine van de Ven
Dick Knol

Janny Wierenga

site SP
Verspreiding:

Technische steun:
Druk:

Digitale versie site:

Liesbeth Span
Marjolein Zwerver
Dick Sikkema
Geurt van Dijk
Danny Witteveen
Linda Bodde

Vera Bakker

Dick Knol

Anton Klein

Leo de Vree

Blue Mule, Kantens

Kopij voor de volgende Ol'nzielster is welkom,
aiterlijk op 1 juni 2024. (Bijdragen worden mogelijk
ingekort en/of geredigeerd.)




